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Ik ben gelukkig getrouwd. Toen ik dat iemand laatst terloops meldde, 

merkte ik dat je deze onthulling op allerlei manieren kunt opvatten. 

Het kan iets zeggen over de beleving van mijn partnerschap, maar 

ook: ‘gelukkig ben ik getrouwd’ (… en dus niet alleen), of ‘het huwelijk, 

dat is zo gek nog niet’. Zo’n terloopse meerduidigheid zegt kennelijk 

dus veel over het belang dat we aan het huwelijk hechten. Het huwelijk 

raakt nu eenmaal direct aan kernwaarden van de leefwereld: liefde, zorg, 

kinderen, geld, seks, levensplanning, huisvesting. Daarmee raakt het ook 

aan problemen in de leefwereld: conflict, scheiding, ontrouw, gebroken gezinnen en bovendien 

ook aan maatschappelijke vragen rond het instituut van het huwelijk, zoals die van de daling van 

het aantal huwelijkssluitingen, de stijging van het aantal echtscheidingen, en de opkomst van het 

homohuwelijk. Elk land heeft zijn eigen cultuur en wetgeving op dit punt, maar dat sluit niet uit 

dat er nu eenmaal een typisch morele dimensie aan het huwelijk zit. 

In praktisch alle religies wordt het huwelijk religieus uitgedrukt in prachtige rituelen; is het 

verbonden met institutioneel vastgelegde normen van persoonlijke lotsverbondenheid; en wordt 

het voorzien van raad en advies over de vraag ‘hoe goed samen te leven’. Prachtig! Maar in onze 

Nederlandse en Vlaamse context is die spirituele, kerkelijke en pastorale kant van het huwelijk 

in praktisch opzicht bepaald niet probleemloos. In deze Handelingen worden enkele illustratieve 

casussen besproken vanuit de protestants-christelijke traditie. Religies en kerken worden vanuit 

hun maatschappelijk imago wellicht opgevat als ‘diehard’ verdedigers van ‘family values’, maar dat 

garandeert geen eenvoudige pastorale oplossingen voor de soms harde praktijk van het geleefde 

partnerschap. Wie is de dominee, priester, imam of pandit om hier publieke voorschriften te geven 

of oplossingen voor private problemen? 

Bladerend door deze Handelingen denk ik: mooi dat we die vraag eens stellen zonder pasklare 

antwoorden. Die heeft u als lezer waarschijnlijk ook niet, maar reageer er toch maar eens op, via 

onze site of in een mailbericht. Van harte welkom!
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