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P O R T R E T   |   R u b e n  H o e k m a n  &  E m m a  K u r s t j e n s

Studentvereniging:
een thuishaven

Net geslaagd, en nu?
De tijd als middelbare scholier is na de 

eindexamens voorgoed voorbij. De laatste 

pennenstreken zijn op het examenblad gezet en 

de spanning vloeit van je schouders af met het 

idee dat er een mooie zomer in het verschiet 

ligt. De meeste scholieren kiezen ervoor om 

na de zomer aan een belangrijke periode in 

hun leven te beginnen: de studententijd. Een 

prachtige keuze! Ze hebben gekozen voor een 

studie die hen aanspreekt in de hoop dat deze 

opleiding aan hun verwachtingen zal voldoen. 

Of dat laatste ook het geval zal zijn, is natuurlijk 

even spannend. Dit is echter niet het enige 

onzekere wanneer je begint met studeren. In 

de meeste gevallen kies je voor een nieuwe stad 

waar je niet of nauwelijks mensen kent. Je moet 

daar een kamer regelen, zelf je boodschappen 

Geachte lezer,

Iedereen is op een bepaalde manier op zoek naar houvast. Sommigen doen dat via een hobby, 

anderen via muziek en weer anderen doen dit middels een sport. Maar hoe doen studenten dat 

eigenlijk? Hoe redden zij zich als ze helemaal in hun eentje naar een nieuwe stad gaan waar ze 

niemand kennen, maar zich toch snel thuis willen voelen? 

   Het antwoord is vaak: een studentenvereniging. Een grotere verbindende factor bestaat er 

niet, althans, dat zeggen de studenten die lid zijn bij een vereniging. Maar, wat is dat nou 

eigenlijk dan, een studentenvereniging? En hoe ontstaat dat grote gevoel van verbondenheid?

Op deze en andere vragen hopen wij u in dit stuk antwoord te kunnen geven. Wij nemen u 

mee in de wereld van een aankomend student die zich aansluit bij een studentenvereniging en 

zullen daarnaast wat persoonlijke ervaringen met u delen. 

   Wij zijn Ruben Hoekman en Emma Kurstjens en wij doen dit jaar een bestuursjaar bij 

de Landelijke Kamer van Verenigingen. Zo mogen wij ons dagelijks inzetten voor ruim 

40.000 verenigingsstudenten van onze 48 lidverenigingen verspreid over heel Nederland. Wij 

organiseren bijvoorbeeld congressen voor verenigingsbestuurders, voeren politieke lobby in Den 

Haag en zetten ons in voor de positieve beeldvorming rondom studentenverenigingen. 

l
< Studentenvereniging SSR Utrecht
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doen, koken, wassen en strijken. Ineens sta je er 

alleen voor. Dat gevoel heb je in elk geval!

	 Gelukkig is daar de introweek: een week vol 

met activiteiten en feesten om je studie, de stad 

en toekomstige studiegenoten te leren kennen. 

Er wordt ontzettend veel georganiseerd en 

samen met je introgroepje en je mentor-‘papa’s 

of mama’s’ maak je alles mee. De mentoren zijn 

ouderejaarsstudenten die de nieuwe studenten 

begeleiden in deze week.

	 Vaak kom je tijdens een introweek al in 

aanraking met de verschillende sport- en 

studentenverenigingen in de stad. Daarnaast 

hoor je waarschijnlijk de mooiste verhalen 

van je mentoren over waarom je je toch echt 

in moeten schrijven bij een vereniging. Je hebt 

eigenlijk geen idee welke keuze je moet maken, 

tot dat ene moment waarop je een fantastisch 

feest meemaakt op een studentenvereniging 

en de leukste mensen ontmoet. Je voelt je hier 

eigenlijk wel thuis! Al snel ben je overtuigd: dit 

wordt mijn studentenvereniging. 

	 Waar je de laatste halen op je 

diploma hebt gezet ter afsluiting van je 

middelbareschooltijd, zet je nu je gegevens 

op een inschrijvingsformulier voor de 

studentenvereniging die jij hebt gekozen. Het 

gaat nu dan toch echt beginnen. 

Studentenvereniging
Goed, je hebt je ingeschreven. Maar waarvoor 

eigenlijk precies? Een studentenvereniging is 

van oudsher een plek waar studenten samen 

komen om een gezellige tijd met elkaar te 

beleven. Studentenverenigingen zijn er in 

allerlei soorten en maten. Denk bijvoorbeeld 

aan de traditionele studentenverenigingen, waar 

oude tradities hoog in het vaandel staan en nog 

altijd worden nageleefd. Ook zijn er minder 

traditionele verenigingen, waar bijvoorbeeld 

geen ontgroening is en veel minder 

verplichtingen. Christelijke verenigingen, 

alternatieve verenigingen, het bestaat allemaal, 

maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer: 

studenten die zich met elkaar verbinden.

Bindingstraject
Hoe gaat dat nu precies in zijn werk, dat 

verbinden? Wanneer je je aansluit bij een 

studentenvereniging volgt er allereerst een 

introductieperiode (ook wel kennismakingstijd 

genoemd). Dit kan een weekend zijn waarin 

er veelal leuke activiteiten op het programma 

staan, maar dit kan bijvoorbeeld ook een 

langere periode zijn van één á twee weken, 

waarin het de student iets zwaarder wordt 

gemaakt. Hoe dan ook is dit de start van het 

bindingsproces. Tijdens een kennismakingstijd 

leer je om samen te werken met nieuwe 

mensen en ontstaat er een hecht groepsgevoel. 

Uiteindelijk heb je het toch maar mooi met zijn 

allen gedaan. 

In deze eerste, hectische periode volgen 

er veel belangrijke verenigingsactiviteiten. 

Denk bijvoorbeeld aan de inauguratie (het 

officieel lid worden van de vereniging) of aan 

eerstejaarsactiviteiten. Ook volgt bij de meeste 

verenigingen een belangrijk traject, namelijk 

het vormen van een jaarclub of het aansluiten 

bij een dispuut. Soms gaat hier ook het kiezen 

van een huis mee gepaard. 
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Jaarclub
Een jaarclub is een groep van tien tot achttien 

personen. Deze studenten hebben zich 

allemaal in hetzelfde jaar aangesloten bij de 

studentenvereniging. Een jaarclub wordt niet 

bij elkaar gezet, maar wordt gevormd door de 

personen zelf. Het vormen van een jaarclub kan 

heel snel gaan, maar bij sommige verenigingen 

wordt er ook uitgebreid de tijd voor genomen 

zodat je iedereen goed kan leren kennen 

voordat er een club wordt gevormd. Met deze 

club zal je de rest van je studententijd bij elkaar 

blijven en veel dingen gaan ondernemen. 

Dispuut
Een dispuut is een verticaal verband. Dat 

betekent dat er in een dispuut leden zitten uit 

verschillende jaarlagen. Op deze manier wordt 

de groep elke keer aangevuld met nieuwe en 

jonge mensen. Een dispuut kies je meestal 

individueel. Samen met de andere mensen uit 

jouw jaar vorm je dan een ‘lichting’. Disputen 

bestaan meestal uit circa 30 mensen. Je hebt 

damesdisputen en herendisputen, maar 

sommige verenigingen kennen ook gemengde 

disputen. Vaak is het zo dat je ook bij je dispuut 

nog een introductietijd moet doorlopen om 

snel een band te vormen met je lichting. Omdat 

disputen verticale verbanden zijn kun je als 

‘nieuwkomer’ veel leren van de oudere, ervaren 

leden. 

Huis
Veel verenigingen beschikken over een groot 

aantal verenigingshuizen in de stad. Hier 

wonen mensen van de vereniging, ook weer 

uit verschillende jaarlagen. Ook huizen kennen 

vaak tradities zoals een huisweekend, huisdiners 

en soms is er zelfs een vaste dag in de week 

waarop samen gegeten wordt. Sommige leden 

bouwen zelfs een hechtere band op met hun 

huis dan met bijvoorbeeld hun jaarclub. 

Verbondenheid
Zoals hierboven genoemd zijn er talloze 

groepen en plekken waar een lid van een 

studentenvereniging in terecht kan komen. 

Het bindingstraject begint al vroeg, niet alleen 

met elkaar, maar ook met de vereniging zelf. 

Wanneer je eenmaal je huis en je jaarclub 

of dispuut hebt, ga je ze beter leren kennen 

door samen activiteiten te ondernemen. Zo 

wordt er uiteraard vaak samen gegeten en 

geborreld. Dat laatste kan plaatsvinden op 

traditionele verenigingsavonden, maar ook 

buiten de studentenvereniging. Denk daarnaast 

aan vakanties, samen studeren, 21-diner’s, 

gala’s, sporttoernooien en ga zo maar door. 

Op deze manier ontstaan er vriendschappen 

die ook later, wanneer men ‘oud-lid’ is van de 

studentenvereniging, voort blijven bestaan. 

De vereniging is voor een student als het ware 

een ‘thuishaven’. Een plek om stoom af te blazen 

na een drukke studieweek, een plek om steeds 

weer nieuwe mensen te leren kennen en bovenal 

een plek om jezelf te ontwikkelen en ontplooien 

tijdens je studententijd. De vereniging fungeert 

als een sociaal vangnet. Er zullen altijd 

vrienden zijn die je helpen en die je opvangen 

als het even wat minder gaat. Het is een plek 

waar al jaren lang (de oudste vereniging is al 

meer dan 200 jaar oud!) ervaringen worden 

doorgegeven aan toekomstige generaties. Het is 

dan ook niet gek dat het lidmaatschap van een 
l
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studentenvereniging vaak gezien wordt als een 

pré op je cv. Maar hoe zit dat dan precies?

Plek voor zelfontplooiing
Wanneer de eerste paar drukke maanden 

als eerstejaars bij de vereniging voorbij zijn 

en de band met jaarclub of dispuut al goed 

is opgebouwd, zijn er nog tal van andere 

mogelijkheden binnen de studentenvereniging. 

Het is bijvoorbeeld heel erg leuk om je aan 

te sluiten bij een commissie of bestuur. Een 

vereniging wordt namelijk volledig aangestuurd 

door studenten, wat betekent dat alle 

activiteiten en projecten worden opgepakt door 

de leden zelf. 

Commissies zijn er in allerlei soorten en maten. 

Er zijn bijvoorbeeld kleine commissies die 

niet zo veel tijd in beslag nemen, maar ook 

grote commissies waarvoor je bijvoorbeeld 

een paar maanden fulltime doorbrengt op 

de vereniging! Denk bijvoorbeeld aan het 

organiseren van een lustrum of het schrijven 

Naast de traditionele algemene studentenver-

enigingen, bestaan er ook christelijke studen-

tenverenigingen. Christelijke verenigingen 

onderscheiden zich doordat ze zijn georgani-

seerd rondom een bepaalde levensoriëntatie, 

namelijk het christelijke geloof. Naast de vele 

mogelijkheden tot het aangaan van nieuwe 

vriendschappen, gezelligheid en ruimte voor 

zelfontplooiing, bieden christelijke vereni-

gingen een plek waar studenten met elkaar 

verbonden zijn door het geloof te delen.

Net zoals er grote verschillen kunnen bestaan 

tussen algemene studentenverenigingen 

in grootte, organisatie en cultuur, bestaan 

er ook grote verschillen tussen de vele 

christelijke verenigingen. De ene vereniging 

heeft een sterkere nadruk op de uitoefening 

van het christelijke geloof, de andere 

vereniging richt zich meer op gezelligheid en 

het studentenleven. Leden van christelijke 

verenigingen zijn in elk geval sterker geneigd 

om onderling verbonden te raken met het 

oog op levensoriëntatie. Levensoriëntatie 

speelt namelijk een grote rol in veel 

activiteiten van de christelijke vereniging, 

zoals bijbelkringen, vieringen waarin Gods 

aanwezigheid wordt gezocht, het organiseren 

van en deelnemen aan een Alpha-cursus. 

   Een voorbeeld van een christelijke 

vereniging zijn de Navigators-studenten

verenigingen. Bijna elke stad met een 

significante studentenpopulatie kent een 

Navigatorvereniging, waar studenten 

hun levensoriëntatie uitdragen door 

ook veel gericht te zijn op niet-leden en 

medestudenten met een andere levens

oriëntatie. Hierdoor staan deze verenigingen 

bekend als gastvrij en open, waardoor 

zij vaak goede banden met andere 

studentenverenigingen hebben. 

Daan van Dijk, bestuurslid bij Contractus

Groningen en lid van Navigators Studenten-

vereniging Groningen

Hoe zit het bij christelijke verenigingen? 
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van een verenigingsannuarium. Ook zijn er 

steeds meer commissies die zich inzetten voor 

een maatschappelijk doel. Zij organiseren 

activiteiten als een ‘bedrijvendiner’ of 

bijvoorbeeld een sponsorloop om geld op te 

halen voor een daklozendiner. Verenigingen 

zijn dus druk bezig om zichzelf ook op 

maatschappelijk vlak op de kaart te zetten.

Hoe dan ook ontwikkel je in elk soort 

commissie bepaalde vaardigheden die je 

tijdens je studie niet zo snel zult leren. Je leert 

bijvoorbeeld effectief vergaderen, contact 

opnemen en onderhouden met bedrijven 

en uiteraard het samenwerken in een groep. 

Vaak zijn dit ook nog eens mensen buiten 

de jaarclub of het dispuut, wat weer zorgt 

voor een uitbreiding van je netwerk. Op een, 

vaak onbewuste manier, leer je hoe je grote 

activiteiten moet organiseren en hoe het er later 

in het bedrijfsleven aan toe zal gaan. Het grote 

voordeel is echter dat je als student nog wel af 

en toe een foutje mag maken, zonder dat het 
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Een kijkje in het leven van een verenigingsstudent
Hallo, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Emma, ik ben 23 en ik studeer en woon nu bijna vier 

jaar in Amsterdam. Bij een studentenvereniging gaan was een ontzettend goede keus voor mij en ik 

had het dan ook voor geen goud willen missen, maar eerst nog even terug naar het begin.

   Ik was 18 jaar en had net mijn vwo-diploma gehaald. Ik woonde in Tegelen, een klein dorpje in 

Noord-Limburg. Ik had niet verwacht dat ik mijn examens meteen zou halen en was stiekem al een 

beetje opgelucht dat ik nog niet in mijn eentje naar de ‘grote stad’ hoefde te verhuizen. De studie die 

ik wilde gaan doen kon namelijk alleen in Amsterdam ... 

   Toch zou ik nu het avontuur aangaan en vol goede moed schreef ik me in voor de INTREE-week 

in augustus. Ik kende namelijk nog helemaal niemand in Amsterdam (was er überhaupt maar twee 

keer geweest) en ik hoopte dan ook dat ik snel leuke mensen zou ontmoeten. Dat gebeurde!

   Het was een bijzondere, avontuurlijke week waarin ik Amsterdam en mijn studiegenoten in 

rap tempo leerde kennen. Ook de Amsterdamse studentenverenigingen kwamen langs, maar 

voor mij ging het nog net iets te snel. In mijn eerste studiejaar ben ik toen heel actief geworden 

bij mijn studievereniging. Omdat dit het toch niet helemaal was voor mij en ik ook mensen 

wilde leren kennen buiten mijn eigen studie, ben ik in mijn tweede jaar gaan kijken naar de 

studentenvereniging die het beste bij mij zou passen. Het werd S.V.A.A. NoNoMes en hier heb ik 

geen seconde spijt van gehad.

   Ik kreeg een leuke vereniging en een fantastisch dispuut! Omdat een kamer vinden in Amsterdam 

lastig is, woonde ik noodgedwongen in Haarlem. Daar kwam echter snel verandering in toen ik 

samen met een jaargenootje op zoek ging naar een huis. Inmiddels woon ik samen met haar in een 

prachtig huisje in Amsterdam-Oost. Daarnaast borrel ik elke dinsdag met mijn dispuut en heb ik 

talloze commissies gedaan binnen NoNoMes. Zo leerde ik veel en vormde ik ook vriendschappen 
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een ramp is! Een studentenvereniging mag dan 

ook absoluut gezien worden als een leerschool, 

met name een leerschool waar je je zogeheten 

‘soft skills’ ontwikkelt, de skills die juist vaak 

missen in je studiecurriculum. 

Levensoriëntatie
We mogen met zekerheid concluderen dat de 

studentenvereniging absoluut een plek is waar 

binding een belangrijke rol speelt. Hoewel een 

studentenstad wellicht een incidenteel karakter 

heeft, blijft de studentenvereniging voor altijd. 

Hier bestaat een gevoel van gemeenschap: 

iedereen kent elkaar goed, er wordt altijd we-

derzijdse hulp geboden en normen en waarden 

worden gedeeld. Het is een plek om jezelf te 

profileren en te verbinden, een plek waar veel 

mag en bijna alles kan. 

	 Het is een plek waar men tijdens de stu-

dententijd altijd op terug kan vallen en waar 

vriendschappen worden gesloten die ook na de 

studietijd blijven voortbestaan. Een netwerk 

wordt opgebouwd en komt later ook nog vaak 

van pas. Veel studenten zullen beamen dat de 

vereniging hen tijdens de studententijd voor 

een groot deel heeft gemaakt tot wie zij nu zijn. 

Dit artikel is geschreven door Ruben Hoekman 
en Emma Kurstjens, praeses en ab actis van de 
Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De 
LKvV zet zich al sinds 1967 in om het actieve 
verenigingsleven te waarborgen door middel van 
een actieve politieke lobby in Den Haag en het 
bevorderen van de positieve beeldvorming rondom 
studentenverenigingen. Inmiddels zijn er 48 
verenigingen bij de LKvV aangesloten, waarmee zij 
ruim 40.000 verenigingsstudenten vertegenwoordigt. 
www.lkvv.nl

buiten mijn eigen dispuut. NoNoMes heeft ervoor gezorgd dat ik me ontzettend thuis ben gaan 

voelen in Amsterdam en dat ik me nooit meer hoef te vervelen. Mijn vereniging en dispuut staan 

altijd voor me klaar en samen met hen beleef ik de mooiste momenten. Een jaarvakantie naar Kos, 

een lustrumreis naar Jordanië, een gala in een kasteel in België of gewoon lekker samen brak op de 

bank. 

   Mijn enthousiasme voor de vereniging heeft er toe geleid dat ik ook nieuwsgierig werd naar 

andere studentenverenigingen in Nederland. Nu mag ik me met trots inzetten als bestuurder van 

de Landelijke Kamer van Verenigingen en op die manier 48 studentengezelligheidsverenigingen in 

Nederland vertegenwoordigen. Een kans die ik niet had willen missen.
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