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‘V indicat atque Polit’, ‘handhaaft en beschaaft’: de leus die minister 

Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) dit najaar onder 

de neus van het Groningse universiteitsbestuur moest drukken, 

omdat die de ontsporingen van de gelijknamige Groningse studentenvereniging 

afdeed als een interne verenigingskwestie. Inmiddels is een commissie van ‘kri-

tische zelfreflectie’ ingesteld die zich buigt over de waarden en normen van stu-

dentenverenigingen. Ontgroeningen in het hoger onderwijs lopen nog wel eens 

uit de hand. Bangalijsten, lichamelijke en geestelijke mishandeling, intimidatie en comazuipen: het 

zijn kennelijke initiatierituelen die tot de uitwassen van de introductie in het studentenleven gelden. 

Je kunt je daarover net als minister Schippers opwinden, maar dergelijke praktijken bestaan al ruim 

twee eeuwen en tot nu toe blijken studenten en hun verenigingen redelijk in staat om uitwassen te 

hanteren en elkaar overigens daarnaast gezelligheid, uitdaging en vriendschap te bieden.

	 Inderdaad, de kwestie rond ‘Vindicat’ is één van die uitwassen die eventjes virulent in het nieuws 

komen om daarna in de onvermijdelijke Nederlandse commissiecultuur vakkundig uitgedoofd te 

worden. Is dat erg? Velen van ons waren zelf student en was het leven toen niet prachtig? Terugblik-

kend is de wereld inderdaad vaak kleurrijker dan in het grauw van alledag. Maar breder is natuur-

lijk een andere en belangrijker vraag aan de orde. Wat hebben we van de aanstormende generatie 

hoogopgeleiden te verwachten? Blijven ze de wereld handhaven en beschaven? En als ze dat doen 

volgens de eeuwenoude praktijk van gesloten elitaire netwerken, zijn ze dan wel opgewassen tegen 

de razendsnelle culturele en institutionele ontwikkelingen die moderne samenlevingen als de onze 

nu eenmaal kenmerken? Vinden ze daarbij wel nieuwe wegen die hun een levensoriëntatie bieden 

om bij zichzelf te blijven? 

In dit themanummer proberen we deze probleemstelling open te verkennen waarbij auteurs 

telkens een ander perspectief innemen. Zo komt een arts aan bod, een generatie-onderzoeker, een 

studentenpastor, een collegevoorzitter, alumni en natuurlijk studenten zelf. Zelf mocht ik de redac-

tie voeren. En natuurlijk hebben we ook dit keer weer mooie foto’s van René Rosmolen. Zoals die 

op deze omslag van dit themanummer van Handelingen prijkt: een groep psychologiestudenten 

die in de Janskerk in Utrecht hun bachelor-diploma in ontvangst nemen. Ze lijken verwachtingsvol 

hun leven tegemoet te kijken. Als er iets is waarop ze recht hebben, dan is het dat.
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