
BEELDMEDITATIE



 

Je kijkt naar een sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Het is zondagmorgen en ik ben 
samen met de groep op weg naar een kerkdienst. Dat doen we onder begeleiding van soldaten, 
omdat het anders te gevaarlijk zou zijn. Ik geloof niet wat ik zie en ruik. De stank van het open 

riool, mensonwaardige woningen, de dreiging van geweld. Het zijn omstandigheden waar je als 
mens niet in wilt wonen, maar er wonen dus wel mensen. Veel mensen. Om mij heen in de groep 
valt een stilte. “Hoe kan dit?” Later op die dag spreek ik met een groepsgenoot, die me enige hoop 
geeft. ‘Toen ik hier vier jaar geleden voor het eerst kwam, was ik ontdaan en voelde ik me schuldig. 
Ik wilde alles veranderen en raakte teleurgesteld omdat dat niet gaat.’ Ze vervolgt. ‘Maar nu, vier jaar 
later, voel ik me niet meer teleurgesteld als ik door dit soort sloppenwijken loop, maar zie ik uitda-
gingen. Ik zie mensen die in hun kleine omgeving een verschil kunnen maken.’ Dan zegt ze: ‘Einstein 
zei ooit: “Het is onmogelijk een systeem te veranderen door middel van het systeem dat de proble-
men veroorzaakt heeft.” Je moet mensen dus leren anders te zijn dan het systeem en dat kan alleen 
door iets van buiten dat systeem in te brengen. Dat zie ik hier gebeuren bij bijvoorbeeld studenten 
die getraind worden om christelijke leiders te zijn. Ze brengen kleine veranderingen en vooruitgang 
op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, maar ook door een andere manier van denken. 
Ik heb – om het met woorden uit Romeinen 12 te zeggen – gezien dat God heel krachtig werkt door 
mensen heen. Deze sloppen zullen er altijd zijn en blijven, maar juist door die blijvende vernieu-
wing van denken is er wel kleine verandering mogelijk. Dat geeft mij hoop!’
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U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 

(Romeinen 12:2)

LEIDINGGEVEN IN COMPLEXE KERKELIJKE LANDSCHAPPEN

Deze foto is gemaakt in 

een sloppenwijk van de 

Keniaanse hoofdstad Nairobi.


