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Er tussenin

oor veel jongeren is de periode van hun studie en opleiding er één van ‘er tussen in’. Tussen

adolescentie en volwassenheid, tussen thuis en de eigen kamer of het kot, en tussen studie

en werk. Het is een periode waarin veel nog open ligt, met veel keuzemogelijkheden: wat past
bij mij, waar hoor ik bij, waar leef ik voor? Eerder gegeven antwoorden op de vragen worden in deze
periode op de proef gesteld, bevraagd, en zijn onderwerp van onderhandeling.

Terwijl zij zich bewegen er tussen in, dringt de omgeving er bij hen op aan om te presteren, te pro-
fileren, te netwerken, te shinen en te gloriéren. Dat doen hen niet altijd goed. Het mentaal welzijn
van jongeren in deze periode staat momenteel enorm onder druk. Stress, burn-out en zelfs suicide
komen schrikbarend veel voor. Gelukkig is er aandacht voor, maar of die iedereen bereikt?

Studentenpastores zijn geestelijk verzorgers die tussen jongeren in staan. Soms als pastor vanuit
één van de kerken of geloofsgenootschappen om jongeren te begeleiden in hun zoektocht in gelo-
ven, zin, en betekenis. Hoe bieden zij jongeren de ruimte die nodig is om weerklank te krijgen? Soms
als wel of niet-gebonden geestelijk verzorger of spiritueel zorgverlener om jongeren nabij te zijn die
het (bijna) niet meer zien zitten. Hoe zijn zij van betekenis om jongeren hun zin (als in: goesting) tot
leven te (her)ontdekken?

Naast de vraag naar de betekenis die studentenpastores hebben voor jongeren in de periode van
hun studie of opleiding, is er ook de vraag naar hun toegevoegde waarde in een institutionele
context waarin al veel zorg is georganiseerd. Wat dragen de pastores bij aan het mentaal welzijn
van studenten? Wat is de effectiviteit van hun aanpak? Waarin is hun aanwezigheid en begeleiding
uniek en onmisbaar?

Het zijn vragen die nu gesteld worden en die studentenpastores uitnodigen om het verhaal van hun
werlk opnieuw te schrijven. En telkens weer opnieuw zullen schrijven. Dit eigentijdse nummer onder
redactie van Serena Saliba en Martijn Steegen gaat in op veel van de bovengenoemde vragen. Op
basis van praktisch theologisch onderzoek en van ervaringsverhalen. Interessant niet alleen voor
studentenpastores, maar voor een ieder die jongeren ontmoet er tussen in. <

STUDENTENPASTORAAT 1



