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Beeldscherm

Ken je mij?
Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
(N.a.v. Psalm 139, Huub Qosterhuis)

ie je hem zitten? Die kleine jongen boven

een beeldscherm vol afleiding en plezier.

Hij kijkt waarschijnlijk naar een vernuftig
in elkaar gezet kinderfilmpje dat ervoor zorgt
dat hij wil blijven kijken. En met dat hij opgroeit
zullen de algoritmes hem in een verstikkende
houdgreep willen krijgen. De marketeers zien
hem wel zitten, dat is duidelijk.

Ik zie hem ook zitten, want dit is onze zoon. En
ik maak me soms best een beetje zorgen over
de wereld waarin hij opgroeit. Hoe kunnen

wij hem helpen om in de analoge en digitale
wereld geworteld te leven en weerbaar te
zijn? Net zoals die palmen op de achtergrond
bij de eerste de beste storm niet omwaaien,
maar weerbaar meebewegen op de woeste
wind. Hoe zorgen wij ervoor dat niet het aantal
likes en gespeelde levels, het aantal volgers
en gespeelde videogames zijn identiteit
bepalen? Maar dat hij is geworteld in iets dat
dieper graaft dan de ogenschijnlijk glanzende
oppervlakte.

Wat mij helpt is om hem en mezelf te leren

om vooral in dat beeldscherm ook terug te
kijken, zodat wij onszelf zien en bedenken
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dat wij meer zijn dan likes, levels, volgers en
videogames. In ons spiegelbeeld mogen wij
iets zien van Degene die het hemelsblauw

op deze foto ver overstijgt. De Eeuwige die

ons altijd ziet zitten. En dat vind ik een hele
geruststelling. Vaders en volgers laten het in
analoge en digitale werelden geregeld afweten.
Maar er is gelukkig altijd iemand die mij beter
kent dan ik.

Dit is geen garantie voor succes. Natuurlijk
niet. Dat beeldscherm en dus ons spiegelbeeld
is geregeld vies door vette vingers, bevat

soms scheuren door een val of is vastgelopen
door gebrek aan ruimte of het missen van

een update. Best vaak groeien we niet echt
rechtvaardig als die palmen. En toch blijf ik vol
vertrouwen vasthouden aan het gegeven dat
er een is die mij beter weet dan ik. En ik hoop
en bid deze jongen op de foto — en met hem
zovelen — ook. Maar nu is je schermtijd voorbij
vriend, uit dat ding, ga spelen, want Zijn wereld
ligt aan jouw voeten!
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